
De gedichten van f.h.j. Anderson (1959) roepen 
een wereld op die niet verborgen ligt achter de 
dingen. Je zit er middenin. ze gaan niet over het 
uiterlijk of het innerlijk. Er is eerder sprake van 
een vermoeden dat verwoord wordt. Het ophef-
fen van tegenstellingen en oppervlakkigheden 
met als doel de dingen te zien voor wat ze zijn. 
Perceptie, bewustzijn, ruimte, duur en beweging. 
Magisch, rijk, oeroud en meer dan menselijk.

f.h.j. Anderson studeerde aan de Academie voor beeldende vorming 
in Tilburg van 1980 -1985 (Fontys). Hij is sindsdien werkzaam als 
beeldend kunstenaar en vanaf 2000 ook als docent.
Hij schrijft gedichten tijdens het schilderen sinds 1991.
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